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De waarheid over God
door Arie van der Stoep

Wat is de waarheid over God? Het antwoord op die vraaag is eenvoudig: Hij is er! Hij bestaat in
zichzelf, onafhankelijk van iets of iemand, autonoom. Hij is! (1)

Hij is de enige van wie je dat kunt zeggen. Alle andere goden zijn afgoden, die zichzelf tot god hebben
verheven of door mensen tot god zijn uitgeroepen. (2) Er is geen God als Hij. En hoe waarachtig Hij
God is, is zichtbaar geworden!

Het wezen van God

Want welke god kan het zich permitteren om te vergeven? (3) Om genade te bewijzen, in plaats van op
zijn strepen te gaan staan? Elke andere god zou eisen stellen, om weer bij hem in de gunst te kunnen
komen. De enige, ware God zegt: 'Komt toch en laten we samen rechtspreken, laten we samen zien wat
je hebt misdreven. Ik zal je je zonden vergeven.’ (4)

Hij kan dat doen, want Hij is echt God. Niemand zal Hem daarin zijn eer ontnemen of Hem van de
troon kunnen stoten. Gods eer ligt in zijn genade, zijn barmhartigheid en het bewijzen van zijn
goedheid en liefde. (5)

Want zo is Hij en zo is wat Hij doet: liefde bewijzen. Dat behoort tot het wezen van God. Dat is het
meest kenmerkende van Hem. (6) Dat is de alles overwinnende kracht, waarmee Hij de zonde heeft
overwonnen. Waarmee Hij de afkerigheid van mensen ongedaan heeft gemaakt. Waardoor wij weer de
weg terug tot Hem konden vinden.

Tegen alles in

Hij heeft zelf die weg geopend. In Jezus. Hij is de weg terug naar God. Wie in Hem gelooft die de
ultieme, uiterste gave van Gods liefde is, wordt behouden. (7) Wie heeft er ooit gehoord van een God
die alles wat Hij had, zijn Woord, zijn Zoon en daarin zichzelf, overgaf, opofferde, om afkerige mensen
te redden van de eeuwige ondergang, de eeuwige verlatenheid, het verkeren in het vuur van zijn eigen
kwaad?

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in
Hem geloofft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. (8)

Als mens, hadden wij God verlaten. Maar Hij is zo groot, dat Hij tegen alles in ons kon liefhebben. En
dat nog steeds, elke dag, doet. Komt, laten wij aanbidden...

Uit de Bijbel:

(1) Exodus 3:13-14.

... wanneer ... zij mij vragen: hoe is zijn naam - wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes:

Ik ben, die Ik ben...

(2) Deuteronomium 32:16-17.



Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, ..., zij offerden aan de boze geesten, die geen goden
zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend, nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, ...
Jesaja 2:8.

Ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt,
buigt men zich neer.

(3) Micha 7:18.

Wie is een God als U, die de ongerechtigheid vergeeft.., die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een
welbehagen heeft in goedertierenheid!

(4) Jesaja 1:18.
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit
worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

(5) Exodus 33:19; 34:6.
Hij ... zei (= God zei tegen Mozes - AvdS): Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van de

Heer voor u uitroepen: ... Heer, Heer, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid
en trouw.

6) 1 Johannes 4:8b.
... God is liefde.

(7 Romeinen 10:9.

... indien je met je mond belijdt (= in erkenning uitspreekt - AvdS), dat Jezus Heer is, en met je hart
gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden.

(8) Johannes 3:16.

... Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem geloofft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
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